
Jrg.24-nr 17 

Zondag 22 december 2024 – 10.00 uur 
liturgische kleur is paars 

4e zondag van Advent 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 

voorganger  ds. Marjo den Bakker 
lector   Rineke Mol 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Jeanette Klop 
diaken   Maartje van der Weide 
koster  Peter de Jong 
    

Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Diaconie algemeen/wijkdiaconie  
2.  Wijkkerk 
3. Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst Marianne Heeling 
☺ Crèche    

 

 
Bij de dienst 
Op deze 4e Adventszondag lezen we over de ontmoeting tussen Maria en Elisabet. 
In deze ontmoeting raken twee op handen zijnde, bijzondere,  gebeurtenissen 
elkaar: de geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus. De groet van Maria 
zet de toon en brengt een beweging op gang. Opvallend is het luide roepen van 
Elisabet en de lofzang van Maria over de bevrijdende daden van God, terwijl 
Zacharias nog altijd zwijgend in huis zit.  
In Micha 6 horen we dat de bevrijdende daden van God vergeten zijn. Opgeschrikt 
vragen de aangeklaagde mensen zich af wat ze moeten doen om God weer gunstig 
te stemmen.  ds. Marjo den Bakker 
 
Liturgische schikking; Basissymboliek Advent 2024 
Het grondidee voor de serie schikkingen in de adventstijd is ‘het licht verwachten’. 
Vanaf de eerste zondag zien we het licht al, al is het nog ver weg. Voor de 
verbeelding van het licht gebruiken we dit jaar één kaars. Het is een honing-kaars. In 
religieuze tradities wordt honing vaak geassocieerd met zuiverheid, genezing en 
goddelijke zegeningen. Er is de wens om het licht te ontvangen, we kozen daarom 
voor een ontvangende lijn, alsof het armen zijn om het goede te ontvangen. De lijn is 
verbonden aan een hoge kandelaar. 
Op de eerste zondag is de ontvangende lijn onder aan de kandelaar bevestigd, elke 
zondag komt de lijn dichter bij de kaars. 
  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  
Inleidend orgelspel: Sietze de Vries –  

2de variatie uit de Partita over 'Es wist ein Ros entsprungen'. 

 
-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied   Lied 437: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
Bemoediging en groet  

  - De gemeente gaat zitten – 

Adventskaars wordt aangestoken  

De liturgische schikking wordt toegelicht 

Zingen:   Lied 458 (meerstemmig) 

Kyriegebed     
Luisterlied:  Lied 493: ‘Soms breekt uw licht in mensen door’ 

Soms breekt uw licht film 

 
-De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 

 
DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 
 
1e Lezing:   Micha 6: 1 t/m 8 
Lied hierbij:  Psalm 85: 3 en 4 
 
2e Lezing:    Lucas 1: 39 t/m 56 
Lied hierbij:   Lied 157a 
 
Uitleg en verkondiging  

Kort orgelspel 

Lied in antwoord:  ‘Gij die in ons verscholen’ (melodie lied 473) 
 

1. Gij diep in ons verscholen, gij ziel van al wat leeft, 
die ons verbindt met morgen, en met wat is geweest. 
Gij maakt ons heel en één, de minste mens geborgen, 
o God door alles heen. 

 
2. Wij zijn om u verlegen, o God in ons bestaan. 

maak ons u toegenegen, help ons te doen uw naam. 
Maak ons toch heel en goed, de minste mens geborgen, 
o God die leven doet. 
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3. Wij bidden om bevrijding, uit onze eenzaamheid, 
om gloed van nieuwe tijding, in deze kille tijd. 
Maak ons weer heel en waar, de minste mens geborgen 
o God, wij met elkaar. 
 
-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 
- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 

 
   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied  Lied 444 
  
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord:  Amen, Amen, Amen. 
 

 

 
Liturgische schikking Vierde Advent 
Lucas 1:39-45 Thema: het kind dat zal komen 
De ontvangende lijn is weer verder naar boven 
geschoven, dicht bij het licht. In de ontvangende lijn 
zijn twee amaryllisbollen neergelegd, de bloem is 
diep verborgen in de bol. De twee bollen 
symboliseren Maria en Elisabeth. 
 
Collectedoel diaconie: algemene doeleinden 
Vanuit de collecten algemene diaconale doelen worden personen en/of gezinnen 
onderhouden die moeten rondkomen van een minimuminkomen. Deze groep wordt 
helaas steeds groter. Bezuinigingen in de sociale zekerheid en kostenstijgingen van 
huur, gas, elektra en ziektekosten zijn de oorzaak. Anderen hebben te kampen met 
een grote schuldenlast en komen in aanraking met schuldhulpverlening. Het is 
voor hen echt moeilijk om in het dagelijks onderhoud te 
voorzien. De diaconie probeert een helpende hand te bieden 
met bijvoorbeeld boodschappen of een financiële bijdrage 
om een huisuitzetting te voorkomen. Vooral de maanden 
december en januari zijn vaak problematisch. 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de 
Wilhelminakerk-Petruskapel-app, via de QR-code of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk-Petruskapel 22 december 2024. U kunt uw 
bijdrage ook geven in de collectezakken.  
Annet de Vries, diaken 
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Afscheidsdienst Petruskapel 
Op zondag 29 december 2024 zal de laatste PKN kerkdienst – onder de 
verantwoordelijkheid van de wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel – in de 
Petruskapel plaats vinden. In de Wilhelminakerk is er die zondag GEEN dienst.  
Van harte welkom in Petruskapel! 
Op 23 december 1958 is de Petruskapel als Gereformeerde kerk officieel in gebruik 
genomen. Vanaf 29 maart 1959 maakten ook de Hervormde gemeenteleden gebruik 
van de Petruskapel, toen nog wel in hun eigen dienst. Vanaf 23 januari 1972 werden 
het gezamenlijke diensten. Dat waren de eerste Samen-op-Weg diensten in 
Dordrecht. 
Na deze zondag stoppen de PKN diensten in de kapel. Maar, … voor een periode 
van een half jaar zal er een keer per twee weken in De Merwelanden een PKN 
dienst gehouden worden. De eerste zal op zondag 12 januari 2025 zijn. 
Namens de kerkenraad van de Wilhelminakerk-Petruskapel, 
Anneke van Bleek, scriba. 
 
PS Misschien wilt u naar de Kapel om de laatste dienst mee te vieren? De mensen 
van de Petruskapel stellen het op prijs om te weten op hoeveel mensen ze kunnen 
rekenen.  U mag dat via scriba.wilhelminakerk@gmail.com laten weten. 

 
IN DE PETRUSKAPEL 
Bij de dienst in de Petruskapel op 22 december 2024 
Op deze laatste zondag van advent lezen we in de Petruskapel 
uit Mattheüs 1 de verzen 18-25, over de afstamming van de 
Here Jezus. Maar nog veel meer gaat dit gedeelte over de 
zorgen die Jozef heeft over zijn inmiddels zwangere vrouw. Ze 
was zijn echtgenote en niet een toekomstige echtgenote. 
Vroeger waren ze ‘ondertrouwd’ en dat is net zo fout als dat 
Maria uitgehuwelijkt zou zijn. Ze waren niet verloofd, ze waren 
man en vrouw. Je kunt het nog het beste vergelijken met de 

gewoonte van Katholieken in inmiddels vervlogen jaren om voor de wet te trouwen 
en dan een woonvergunning aan te vragen. Het ‘echte’ huwelijk werd voor hen pas 
in de kerk gesloten, en tot dat moment woonden ze ook niet samen. Zoiets is ook 
hier het geval. Jozef en Maria moesten nog in de synagoge, voor Gods aangezicht 
en onder het baldakijn (de choepa) hun trouwbelofte bezegelen en laten zegenen. 
Uithuwelijken is ook geen onderdeel van de Joodse traditie. Daar wordt getrouwd uit 
liefde, al worden de contacten in het orthodoxe Jodendom vaak, altijd op verzoek, 
gelegd door een zgn. koppelaarster. Voor mensen als Jozef en Maria was dat zeker 
niet weggelegd, want een koppelaarster wil wel een beloning voor haar arbeid. En 
deze mensen waren zo arm als een kerkrat. In onze tijd zouden we zeggen dat ze 
onder het sociaal minimum zaten. 
Want dat is de omgeving waarin de Here Jezus straks geboren wordt en opgroeit. Bij 
de minima van de samenleving. In een uithoek van het toenmalige Israël. In 
Nazareth, een gat van hooguit een paar honderd inwoners. En daar woonden Jozef 
en Maria niet in een huis, daar was geen geld voor. De Kerk van de Annunciatie in 
Nazareth geeft de situatie heel behoorlijk weer. Centraal in het midden van de kerk, 
bij het hoofdaltaar, is een grotwoning gesimuleerd waar de engel Maria bezoekt. 
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Dat is de context van ons Bijbelgedeelte vanmorgen, waarin Jozef bezoek krijgt van 
een engel. Dat is omdat hij, aldus de tekst, overwoog om Maria te verstoten. 
Daaraan zie je al weer dat er geen sprake is van zoiets als een verloving, want 
verstoten kan alleen maar wanneer je gehuwd bent. Overigens staat er in de 
grondtekst dat Jozef zich van haar wil losmaken. In stilte. Dat is iets anders dan 
verstoten, want dat is oneervol. Losmaken is wel eervol. Jozef geeft Maria dan een 
scheidbrief, wat betekent dat haar niets te verwijten viel. Zoals dat ook nu nog 
gebeurt. Dat je minder goed bij elkaar blijkt te passen dan je eerst dacht. Daar is 
schuld niet aan de orde, voor beiden niet. 
Maar wacht eens. Maria is toch zwanger? Ja, maar alleen Jozef weet dat het niet 
van hem is, ook al steekt Maria haar blijdschap over de zwangerschap niet direct 
onder stoelen of banken. En geen mens die het, ook toen, vreemd vindt dat Maria 
zwanger is. Deze mensen waren tenslotte al aan elkaar verbonden. En in een 
agrarische omgeving is het niet ongebruikelijk om zeker te weten dat er nageslacht 
kan komen. Jozef weet ook waarom Maria zwanger is, dat heeft ze hem heus heel 
blij verteld. Dat is niet de reden dat hij haar de vrijheid terug wil geven. Het is de 
aard van het kind. Maria is zwanger van de Heilige Geest. Het kind dat straks 
geboren wordt is de Here God in mensengedaante. Zo dicht in de nabijheid van God 
wonen, dat is wat Jozef aan het twijfelen brengt. Vandaar het thema van de preek: 
wonen in Gods schaduw. En daarom is ook die engel van belang. Want ook Jozef 
mag Gods liefde van heel nabij ervaren, zonder bang te zijn. 
ds. J.W. Schellingerhout 
 
 

Kerkelijke agenda 
wo 25 dec 10.00 uur Wilhelminakerk- Kerst- ds. Evelien Plaisier  
zo 29 dec 10.00 uur Wilhelminakerk- geen dienst 
 10.00 uur Petruskapel – ds. Anneke van Mansum en ds. Evelien Plaisier 
 
 

 

Wilhelminakerk;  Blekersdijk 41,  3311LD,  Dordrecht,  tel. 078 6137925 
Petruskapel;  Plein 1940-1945,  3313CV, Dordrecht 

predikant:      ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: dhr. Ramon de Bonte   
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   E-Mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: E-mail: koster@dewilhelminakerk.nl  tel 078-6137925 
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel 
 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via E-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com   (vóór donderdag 19.00 uur) 
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